Piet zelf zou er prachtige woorden voor gevonden hebben,
wif zijn sprakeloos.

Piet VAN ISACKER

Geboren te Leuven op 27 mei 1996 en op 26 maart 2008
een schitterende ster aan het firmament geworden.

We nemen afscheid van Piet op woensdag 2 april 2008
om 11 uur in zaal Roosenberg,
Maurits Noéstraat 15 te Oud-Heverlee.

Daarna wordt Piet in intieme kring begraven
op de begraafplaats van Wilsele-dorp.

Wij houden eraan heel oprecht de medische en verpleegkundige teams
van het U.Z. Gasthuisberg te bedanken voor hun expertise en inzet.
Zif hebben het Fiet mogelijk gemaakt tot op het einde te vechten
als een leeuw, en uiteindelijk via donorschap levenshoop
te schenken aan 9 kinderen doorheen Europa.

Dit melden U met droefheid :

Hannelore Van Cauwenberghe en Guy Geerts, mama en partner
Klaus en Stefanie Van Isacker - Van Snick,  papa en echtgenote

Tom en Marie Van Isacker,
Elisa en Lou Van Isacker, broer en zussen
Frank en Monique Van Cauwenberghe-Deweirdt, peter en meter
Jacques en Erna Van Isacker - Monbaliu, opa en oma
Dirk en Mieke Verwimp- Van Cauwenberghe,
Alain en Hilde Van Isacker - Chantrain, nonkels en tantes
Reinaart en Annelies Verwimp,
Inneke en Roos Van Isacker, neef en nichtjes

Lydia Middeldorp

Bloemen noch kransen.

Rouwadressen : 3012 Wilsele, Valleistraat 27.
1861 Wolvertem, Jan Feyenstraat 9.
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